
‘Die edele conste van ’t toebacksuyghen’ / laatste 
deel. 

 

Ik heb nog eens terug geredeneerd. Ik was puber in de tijd dat velen, 
met name mannen, er lekker op los rookten. Je gaat daar dan in mee. 
Wel las ik dat in oude tijden, en zeker in tabaksstad Amsterdam, het 
zo’n beetje het enige genot was. Drank was te duur. Water was vaak 
vervuild, dus dronk men, incluis de jeugd, waterig bier. En had je een 
pluk tabak gekregen van je vader of opa, dan regelde je een kleien 
pijpje en rookte er heerlijk op los, en de omgeving vond de geur wel 
lekker. Op de longen roken was er volgens mij niet bij. Zelf heb ik 
vroeger veel ovale Egyptische sigaretjes gerookt, daarna ben ik 
overgestapt op lange dunne panatella’s en daarna op de houten 
bruyèrehouten pijp. De pijp had iets magisch voor me. Het kiezen van 
de tabak, het inroken, laag voor laag om een zwarte binnenkant te 
krijgen, het langzaam stoppen van de pijp, het rustig aansteken met 
een cederhouten stokje, het even in je mond houden van de 
tabaksrook en dan weer rustig uitblazen. Het ruiken aan de geur die 
van de tabak af kwam. Het opbergen van de pijp, op zijn kop 
ophangen om vocht weg je laten lekken, en dan een tweede andere 
pijp weer vullen. Nooit een hete net gerookte pijp snel opnieuw 
vullen en laten branden. De pijp moet eerst afkoelen,…rusten! Ja ik 
was wel pijpofiel! �������� 

https://www.napnieuws.nl/2018/02/15/de-ijdele-kluisjes-van-
sigarenwinkel-hajenius/ 

 

 

Hierboven de maïskolfpijp (wegwerppijpjes)  en de pijp  met 
verwisselbare kop. 

 

‘Madame La Pipe’ 
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Tabak goed en droog bewaren. Liefst in houten kistjes. 

 

Ik verzamelde mijn opgerookte oude pijpen en hing ze aan pijpenrekjes aan de muur. 
Aan sommige had ik een fijne herinnering omdat ze zo lekker langzaam rookten of 

een lekker in de mond liggend hoornen roertje (mondstuk) hadden. ��������Ik had er op 
het laatst zo’n twééhonderd! 

Gijsbreght 



 
Prinsengracht 488 ‘Pijpenmuseum’ 

PS: Ik ben inmiddels al flink wat jaartjes van het roken af. Zeker binnen 
roken is niet fijn voor de woning en niet wenselijk voor de anderen om je 
heen. Laat staan dat je elkaar omhelst of kust. Dat is voor de nietroker een 
nare ervaring. Laat staan dat er astmatische mensen om je heen zijn. 
Eigenlijk was het van de gekke! Ik stond als meester voor de klas en sprak 
mijn leerlingen vrolijk toe met een brandende pijp in mijn mond. Niemand 
zei er wat van. Maar gelukkig waren er allerlei doktoren en gezondheids-
instituten en kankerspecialisten die het roken in kleine ruimtes verboden 
(treincoupé!) en daarna werd het steeds normaler als er op het werk en 
thuis niet werd gerookt en glipten de hardnekkige tabaks-verslaafden in de 
pauze even met een ploegje naar een plek bij de voordeur. En zó hoort het!  

 

Hatsjóé! 
 

 


