
» ‘Mokum Palingstad’ oftewel : ‘Smoked Eel - City’ « 

« ‘t Wel en wee van ’n gladde Mokumsche jongen  »  

 

25 juli 1886 Op de Lindengracht: ‘Het Palingoproer’. 

Zie: 
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/stukken/dieren/palingoproer/ 

 

 

 

 

 

 

bron https://www.friesepalingroker.nl/index 

 

zie ook: 
http://www.nevepaling.nl/nederlands/nevepaling_org_nl_homepage/ 

 

 

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/stukken/dieren/palingoproer/
https://www.friesepalingroker.nl/index
http://www.nevepaling.nl/nederlands/nevepaling_org_nl_homepage/


 

Bassie Oosterbaan, ‘Mokums láátste Parlevinker / Palingroker’ 

bron https://www.friesepalingroker.nl/parlevinker-experience 

   

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paling 

 

 

https://www.friesepalingroker.nl/parlevinker-experience
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paling


©   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roken_(voedsel) 

   

 

 

  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roken_(voedsel)


 

Johann Martin Knapp en zijn zoon Johann Christian Friedrich streken 
omstreeks 1800 vanuit Denemarken neer in de Korte 
Leidsedwarsstraat 87, om daar een winkel in gedroogde 
visproducten te beginnen. Na hun introductie van de warm gerookte 
paling maakte die opgang als ‘Amsterdámsche’ gerookte paling!! 
Met dié benaming, die duidelijk niet de herkomst maar het procédé 
betrof, adverteerden ook Rotterdamse, Haagse en Delftse rokerijen! 
Waarvan acte! �������� 

BRON:https://www.parool.nl/geschiedenis-van-amsterdam/hoe-de-gebroeders-knapp-van-
de-warm-gerookte-paling-een-echte-amsterdamse-lekkernij-maakten~b847a293/ 

 
Arnold Werkhoven (63) pakt een fuik voor de palingvisserij.  

 

https://www.parool.nl/ps/stoofaal-stond-bij-elke-jordanees-op-tafel-maar-verdween-nu-
komt-het-terug-ik-gruw-ervan-maar-mijn-vrouw-was-er-dol-op~b5efd230/ 

 

Groet, Gijsbreght (Mmmm,…ik krijg ineens hónger!!!) �������� © 

 

Gijssie: ‘De aalsoep die m’n moeder maakte’ ↑ 

https://www.palingshop.nl/recept/oer-hollandse-stoofaal-23.html 
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Gr©et, Paling-Gijssie   

 

 

 

 

 

 

 

‘ Graffitykunstenaar’  Ruud Kooger 

 

https://www.koogerkunst.nl/over-ruud 

 

https://www.koogerkunst.nl/over-ruud

